
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
KTTX LẦN 1 – K7 HK2



THỐNG NHẤT KTTX LẦN 1 – HK2

• Thời gian làm bài: 15 phút

• Hình thức: Tự luận 100% (2 câu)

• Nội dung: Chủ đề 6 Hành trình tri thức (Nghị luận xã hội) – Ngữ

liệu trong chủ đề bài 6 hoặc ngữ liệu ngoài SGK.

- Câu 1: Học sinh xác định mục đích của văn bản, ý kiến hoặc lí lẽ

hoặc bằng chứng (4 điểm)

- Câu 2: Viết đoạn văn từ 3 – 5 câu (6đ)



A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VĂN BẢN 

Văn bản Tác giả
Thể

loại
Mục đích

Vấn đề 

cần bàn 

luận

Ý kiến

Tự học-

một thú 

vui bổ ích

Nguyễn 

Hiến Lê

Văn

nghị

luận xã

hội

Thuyết phục

người đọc về lợi

ích của việc tự

học.

Thú vui tự

học

- Ý kiến 1: Tự học giống như thú đi chơi bộ.

- Ý kiến 2: Tự học là một phương thuốc chữa bệnh âu

sầu.

- Ý kiến 3: Tự học là thú vui thanh nhã, nâng cao tâm

hồn ta lên.

Bàn về 

đọc sách

Chu 

Quang 

Tiềm

Thuyết phục

người đọc về

lợi ích của việc 

đọc sách.

Bàn về

đọc sách

- Ý kiến 1: Tầm quan trọng của việc đọc sách.

- Ý kiến 2: Những khó khăn, trở ngại trong việc đọc

sách.

- Ý kiến 3: Phương pháp đọc sách hiệu quả.

Đừng từ 

bỏ cố 

gắng

Trần Thị 

Cẩm 

Quyên

Thuyết phục

người đọc về lợi

ích của ý chí

nghị lực.

Đừng từ 

bỏ cố 

gắng

- Ý kiến 1: Thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính

là không chiến thắng bản thân, …

- Ý kiến 2: Việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi

mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng.

- Ý kiến 3: Hãy can đảm đối mặt với khó khăn, thất

bại và đừng bao giờ từ bỏ cố gắng.



B. BÀI TẬP TỰ HỌC

ĐỀ 1: HS đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt

là với người thân. Vì tình yêu thương có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác

vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa

và làm thay đổi những người sống chưa tốt… Tình yêu thương đưa ta vượt lên

trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà

người với người có thể trao tặng nhau. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói

lời yêu thương với người thân khi người của họ vẫn còn. Vì vậy đừng ngại nói

lời yêu thương với những người mà ta yêu quý…

(Nguyễn Hữu Tiến, Sức mạnh của tình yêu thương)



B. BÀI TẬP TỰ HỌC

Câu hỏi đề 1

Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của đoạn

văn trên.

Câu 2. Đoạn văn trên viết về vấn đề gì?

Câu 3. Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương với mọi người

như thế nào?

Câu 5. Tác dụng của tình yêu thương là gì?



B. BÀI TẬP TỰ HỌC

Gợi ý đáp án đề 1
Câu 1. Thể loại và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên: Nghị luận

Câu 2. Đoạn văn trên viết về vấn đề:

- Sức mạnh của tình yêu thương

Câu 3. Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương với mọi người một cách

thật lòng

Câu 4. Tác dụng của tình yêu thương là:

- Giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua 

gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt



B. BÀI TẬP TỰ HỌC
ĐỀ 2: HS đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu

thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính

khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình

trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm

thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế ? Đó là vì cuộc đời là một cuộc

đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật

ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi

cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình.Vì thế

dù tài năng đến đâu cũng luôn phải phải học thêm, học mãi mãi.

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên

đường đời.

(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường NXB Giáo dục 2015)



B. BÀI TẬP TỰ HỌC

Câu hỏi đề 2

Câu 1: Văn bản trên bàn luận về vấn đề gì ?

Câu 2: Theo tác giả, người có tính khiêm tốn có biểu hiện như nào?

Câu 3: Cách diễn đạt của tác giả “luôn luôn phải học thêm, học mãi

mãi” gần gũi với câu danh ngôn nổi tiếng nào?

Câu 4: Em hãy nêu nêu ít nhất hai biểu hiện của lòng khiêm tốn

trong cuộc sống hàng ngày.

Câu 5: Khiêm tốn có vai trò như nào trong cuộc sống của con 

người. Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu.



B. BÀI TẬP TỰ HỌC
Gợi ý đáp án đề 2

Câu 1.Văn bản trên bàn luận về đức tính khiêm tốn

Câu 2: Theo tác giả người khiêm tốn có biểu hiện là người hay tự cho mình là

kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều

thêm nữa.

Câu 3: Câu nói: Học, học nữa, học mãi (Lê Nin)

Câu 4: Những biểu hiện của khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày: 

- Biết tiếp thu ý kiến của người khác

- Nhận rõ những ưu nhược điểm của bản thân

- Có tinh thần học hỏi

Câu 5: Gợi ý

- Sống biết khiêm tốn con người ta mới không ngừng học hỏi và tiến bộ

- Khiêm tốn trong công việc, học tập giúp ta có những cơ hội, học tập được

những điều mới mẻ. Được mọi người yêu quý…



CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

LƯU Ý: NỘI DUNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT HƯỚNG DẪN 

HỌC SINH TỰ HỌC CỦNG CỐ KIẾN THỨC, 

KHÔNG PHẢI ĐỀ CƯƠNG.


