
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
(19/5/1890 - 19/5/2024)

"Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại". Nhắc tới Bác là nhắc tới một 
cuộc đời rất đỗi thanh cao và giản dị. Nay, Bác đã đi xa nhưng những gì mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam vẫn 
luôn là vô giá, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật của Bác, hôm nay cùng ta cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp 
của vị cha già đáng kính của dân tộc.



- Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành) sinh ngày 19/5/1890 trong 
một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền 
thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân, phong kiến. Các thành viên trong gia đình từ ông bà 
ngoại, bố mẹ, gì cháu, anh chị em đều gắn bó, đùm bọc, yêu thương nhau, hy sinh vì nhau và rất gần gũi, thân tình, đoàn 
kết với bà con lối xóm. Một gia đình không chỉ dạy con bằng lời nói mà bằng những việc làm, những tấm gương mẫu 
mực của cha mẹ, ông bà với con cháu, anh chị đối với em. Có thể nói gia đình chính là nhân tố đầu tiên hình thành nhân 
cách cao thượng, tình yêu quê hương đất nước của Bác sau này.

Ngôi nhà nhỏ ba gian, lợp tranh, trên đất vườn của ông bà ngoại, là nơi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống ở đây cho tới năm lên 5 tuổi .



Quê nội: làng Kim Liên (tên Nôm: làng Sen), xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
Annơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống cùng gia đình thời niên thiếu



Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (còn gọi là 
Nguyễn Sinh Huy (1862 – 1929) là thân 

sinh của Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Loan (1868-1901)- 
thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh



Khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động 
Tranh,  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc dù tọa lạc tại trung tâm TP. 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (số 123/1, đường Phạm Hữu 
Lầu, phường 4)



Nguyễn Thị Thanh (1884–1954) là người 
chị cả, có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà 
hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn 

cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu. 

Nguyễn Sinh Khiêm (1888–1950), anh của Bác Hồ 
ông tham gia các hoạt động yêu nước chống thực 
dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm. 

Hình ông Cả Khiêm trên báo Nhân dân tên tự là Tất 
Đạt có biệt danh là "Thầy Nghệ".

Các anh chị em: Bác Hồ có chị, anh trai và một người em trai mất sớm là 
Nguyễn Sinh Nhuận (1900–1901)



Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế - nơi Người đã sống từ năm 1898 đến 1900, khi Người cùng anh theo cha về đây dạy học.



Con tàu Amiral Latouche Tréville, nơi Nguyễn Tất 
Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu 

nước, ngày 6 tháng 6/1911. Ảnh: BTHCM Cảng Nhà Rồng 

-  Ngày 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh hiện nay)người Thanh niên 
Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc.  



- Từ năm 1912 - 1917dưới cái tên Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đến nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, 
Châu Mỹ, Châu Phi, đến năm 1917 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp.  Ngày 18/6/1919, thay mặt Hội 
những người An Nam yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã gửi tới Hội nghị Versailles bản Yêu sách của 
nhân dân An Nam đòi quyền tự do, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Bản yêu 
sách này do một nhóm các nhà ái quốc Việt Nam sống ở Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh, Phan 
Văn Trường và Nguyễn Tất Thành cùng viết và được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Từ đây, Nguyễn 
Tất Thành công khai gọi tên mình là Nguyễn Ái Quốc và sử dụng tên này trong suốt 30 năm sau đó.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội của 
Đảng xã hội Pháp họp ở Tua

bản Yêu sách của nhân dân An Nam



Giấy thông hành số 1829 ngày 
16/6/1923 của đại diện Toàn quyền liên 
bang CHXHCN Xô Viết tại Béc-lin (Đức) 
cấp cho Chen Vang (Nguyễn Ái Quốc) 

để tới Liên Xô

- Tháng 7/1920: Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê 

nin. Từ đó  Người hoàn toàn tin theo Lê- nin và Quốc tế thứ 3 .Năm 1921 sáng lập Hội liên hiệp 

thuộc địa. Năm 1922 ra báo Người cùng khổ do Người làm chủ bút kiêm chủ biên vạch trần tội ác 

của chủ nghĩa đế quốc. Ngoài ra Người còn viết bài cho các báo khác như báo Nhân Đạo, Đời sống 

công nhân...viết cuốn Bản án chế độ thực dân.



Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị Quốc tế 
nông dân 



Nhà số 13 (nay 248-250) đường Văn Minh- Quảng Châu

Nguồn ST: Internet

- Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc.Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên (6/1925, mở  nhiều lớp huấn luyện chính trị, xuất bản tác phẩm Đường Cách mệnh, 
Báo Thanh Niên. Từ năm 1928 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chủ trương “vô sản 
hóa”...đưa hội viên vào làm việc trong nhà máy xí nghiệp.. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê 
Nin vào Việt Nam.



- Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung 
Quốc). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam.



- Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, nhằm giải quyết những mâu thuẫn hiện có giữa những người cộng sản Đông 
Dương. Với tư cách là ủy viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất ba tổ chức 
cộng sản  (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn) tại bán đảo 
Cửu Long, Hương Cảng,Trung Quốc thành 1 Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng Sản Việt Nam. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân 
tộc. Khi mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam qua cuộc tập dượt đầu tiên  là  cách mạng 1930-1931 
mà đỉnh cao là phong trào xô viết Nghệ Tĩnh. Phong trào thất bại, Đảng cộng sản Đông Dương bị cấm hoạt 
động, đồng thời Nguyễn Ái Quốc bị xử tử hình vắng mặt.

- Tháng 6/1931, dưới tên giả là Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hồng Kông bắt giam với ý 
định trao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Sau 18 tháng phải thụ án, năm 1932 Bác được sự giúp đỡ của 
luật sư người Anh - Francas Henry Loseby, nên được thả tự do ngày 28 tháng 12 năm 1932. Sau đó, Bác phải 
cải trang thành một thương nhân giàu có để rời khỏi Hồng Kông, bí mật quay trở lại Liên Xô.

Từ năm 1934 đến năm 1938, Nguyễn Ái Quốc nghiên 
cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa 
tại Mátxcơva (Liên Xô). Kiên trì con đường đã xác định 
cho cách mạng Việt Nam, Người tiếp tục theo dõi, chỉ 
đạo phong trào cách mạng trong nước.



Bác Hồ trong vai thiếu tá Bát 
Lộ quân Hồ Quang
Nguồn ST: Internet

- Năm 1938, ông trở lại Trung Quốc, trong vai thiếu tá Bát Lộ quân Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc đến công 
tác tại văn phòng Bát Lộ quân Quế Lâm, sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu 
não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc vào mùa đông 1938. Từ tháng 6 năm 
1939, Hồ Quang được gửi tới phái đoàn này làm người phụ trách chính trị. Sau 30 năm ra đi tìm đường 
cứu nước giải phóng dân tộc, ngày 28/1/1941 Bác Hồ về nước 4 tháng sau khi về nước (từ ngày 10/5 - 
19/5/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa 
I) của Đảng tại Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng.



- Ngày 02-9-1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh 
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay), nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á, trong đó Người đã khẳng định: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự 
thật đã thành một nước tự do, độc lập... khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới, đưa dân tộc ta bước 
vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau Cách mạng tháng Tám nước ta rơi 
vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến 
hành bầu cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Với  cuộc tổng tuyển cử năm 1946, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa chính thức trở thành nhà nước có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) 2/9/1945



Tháng 9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trước 
Hội đồng thành phố Paris (Pháp) tuyên bố quyết tâm 
của toàn dân tộc Việt Nam giữ vững nền độc lập, thà 
hi sinh tất cả, nhất định không chịu làm nô lệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong phòng làm 
việc của người tại Phủ chủ tịch năm 1946



Năm 1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại 
biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với  anh hùng và dũng sĩ  miền Nam



Năm 1951, Mặt trận Liên Việt được thành 
lập nhằm thực hiện khẩu hiệu "Một dân tộc, 
một mặt trận, phát huy cao độ sức mạnh 
chính trị của toàn dân, đưa sự nghiệp kháng 
chiến đến thắng lợi".

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu của Mặt 
trận Liên Việt năm 1951 



Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1953-1954



Ngày 19/9/1954Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đền Hùng “các vua Hùng 
đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước”.



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (năm 

1954). 
Người thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng 
Than, khu Trúc Bạch, Hà Nội (31-12-1958). 



Ngày 16-6-1957, sau hơn 50 năm ra đi tìm 
đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có 
dịp trở lại thăm quê hương Nghệ An. Vừa về 
đến Nghệ An, một vị lãnh đạo địa phương mời 
Bác vào nhà khách để nghỉ. Bác liền bảo "xa 
nhà, xa quê đã lâu rồi Bác phải về thăm nhà 
trước". Nói rồi trong trang phục là bộ quần áo 
ka ki, đôi dép cao su Bác đi theo lối nhỏ về ngồi 
nhà ngày xưa của gia đình tại xã Kim Liên, 
huyện Nam Đàn.

Đến đầu cổng tre thấy một tấm bảng nhỏ 
"Nhà Bác Hồ". Nhìn tấm bảng xong, Bác 
quay lại nhìn mọi người cười bảo: "Đây là 
nhà của Cụ Phó bảng chứ có phải nhà Bác 
Hồ đâu". Mọi người đáp: "Dạ, thưa Bác, đúng 
ạ. Đây là ngôi nhà 5 gian mà làng Kim Liên 
xuất công quỹ xây dựng để mừng thân phụ 
Bác khi đậu Phó bảng năm 1901".



Ngày 16/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê 
hương làng Sen - nơi Người trải qua thời thơ ấu. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh xúc động: "“Người ta về thăm quê thì mừng 
mừng tủi tủi. Tôi về thăm quê thì chỉ thấy mừng mừng!”, 
“Là vì: bây giờ nước ta được độc lập tự do, nhân dân 
được sống cuộc sống hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn áo 
mặc, các cháu được học hành” (ảnh chụp lại)

Bác Hồ trò chuyện với cán bộ và nhân dân 
Kim Liên. Sau 51 năm xa cách, lúc trở về, 
Người đã rưng rưng xúc động thốt lên "Quê 
hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi 
năm ấy biết bao nhiêu tình" (ảnh chụp lại)



Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công 
bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa năm 1960.

Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu Toàn quốc 
lần thứ 3 của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội.





Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây đa tại Công viên Thống 
Nhất, mở đầu Tết trồng cây do Người phát động, ngày 

11/1/1960. 



Khi đã là Chủ tịch nước, Người cũng vẫn tự cuốc đất, 
trồng cây, tưới nước xung quanh Nhà sàn. Đến nay, 

những cây Người đã trồng vẫn còn và đang được 
chăm sóc cẩn thận.

Và tập thể dục để nâng cao sức khỏe



Ngày 27/3/1964, tại Hội nghị Chính trị 
đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu 
tập, Người kêu gọi: "Mỗi người chúng ta 
phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho 
đồng bào miền Nam ruột thịt".

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí 
trong Bộ Chính trị họp bàn vào dịp Tết Mậu 
Thân 1968
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- Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử, căn dặn 
những việc Đảng và nhân dân Việt Nam phải làm để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Người viết: 
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước 
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới”.



- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt 
Nam vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế  giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và 
noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, 
sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. 

-Từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, trong khóa họp lần thứ 24 của Tổ chức Giáo dục, Khoa 
học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.6.5, lấy năm 
1990 nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", góp phần vào 
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 
trên toàn thế giới.

Sưu tầm và biên soạn: Hồ Thị Nghĩa
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