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Bài 2: QUAN TÂM, CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ. 

1. Khái niệm 

- Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác. 

- Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ. 

- Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng 

của mình. 

2. Biểu hiện 

- Quan tâm, cảm thông, chia sẻ được thể hiện qua lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,... hay 

những hành động hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. 

3. Ý nghĩa và cách rèn luyện 

- Quan tâm, cảm thông, chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó, chúng 

ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau. 

- Để rèn luyện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ cần: 

+ Quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. 

+ Chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác khích lệ bạn bè cùng thực hiện 

+ Góp ý, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. 

Bài 3:  HỌC TẬP TỰ GIÁC TÍCH CỰC 

1- Học tập tự giác tích cực: là chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã 

đề ra. 

2- Biểu hiện: - Xác định đúng mục đích học tập. 

                       - Lập thời gian biểu khoa học. 

                       - Quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

3- Ý nghĩa: Giúp chúng ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công 

và được mọi người thừa nhận tôn trọng. 

4. Trách nhiệm:  

 - Học sinh phải rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập. 

 - Nhắc nhở và giúp đỡ những bạn chưa tự giác, tích cực trong học tập để cùng nhau tiến 

bộ. 

Bài 4: GIỮ CHỮ TÍN 



1. Giữ chữ tín:  là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 

2. Biểu hiện: - Biết giữ lời hứa 

  - Đúng hẹn 

  - Trung thực, hoàn thành nhiệm vụ,… 

3. Ý nghĩa: 

  - Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau 

  - Việc giữ chữ tín giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực và tự hoàn thiện bản thân. 

 4. Trách nhiệm:  

 -Phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách 

nhiệm. 

 - Phê phán những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín.  

Bài 5: BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA: 

       1- Di sản văn hóa là gì? Là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác  

 Di sản văn hóa bao gồm: di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể 

* DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ: Vịnh Hạ Long, Cố Đô Huế, Động Phong Nha, 

Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành phố… 

* DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ: Đàn ca tài tử Nam Bộ, Cải lương, Nhã nhạc 

cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ,… 

2. Ý nghĩa: 

- Di sản văn hóa là tài sản của dân tộc. 

- Thể hiện công đức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

- Đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc., 

- Góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới. 

     3. Trách nhiệm: 

- Phải tôn trọng, tự hào, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

- Chấp hành, tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa 

 

              * BÀI TẬP: 

        Học sinh xem lại các bài tập Sách giáo khoa.  


