
Ngày 2-9-1945:  

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Cách mạng tháng tám thành công, Trung Ương Đảng phái đồng chí Lê Đức 

Thọ lên chiến khu đón chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xả 

Phú Thượng, Từ Liêm. Sau đó Người về ở nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội. 

Tại cuộc họp của chính phủ lâm thời, theo đề nghị của Người một chính phủ 

thống nhất toàn quốc thể hiện ở chính sách đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, 

các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ được thành lập. 

Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc 

mittin của trên 50 vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng chính phủ, chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên 

bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra 

đời. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định: 

 

 

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền 

sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ 

của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống 

phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. 

Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để 

giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 



Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh viết là sự phát triển của bản yêu 

cầu mà Người gửi cho hội nghị hòa bình ở Vec-xây năm 1919, là sự phát triển của 

chương trình Việt Minh mà người soạn thảo năm 1941. Nó là kết tinh những quyền 

lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và nói lên tâm 

hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta. 

“ Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu 

tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, 

trong trại tập trung, trên những hải đảo xa xôi, trên những máy chém, trên chiến 

trường. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu hy vọng gắng sức và tin 

tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam” (Trần Dân Tiên - những mẩu chuyện về 

đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh). 

 

 

 

Ngày 2/9/1945 đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình 

mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn là 

văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Không 

chỉ vậy, Tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước 



pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khơi nguồn 

sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong 

sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Tuyên ngôn độc lập ra đời cũng đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ dân 

tộc Việt Nam kiên cường chống thực dân và phong kiến, là thắng lợi của khát vọng 

tự do, độc lập. Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch 

sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Nhà sử 

học Dương Trung Quốc nhìn nhận: “Sự kiện 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 

bản Tuyên ngôn độc lập và xác lập nền Dân chủ Cộng hòa không chỉ chấm dứt chế 

độ đô hộ của phát xít, của thực dân Pháp mà chấm dứt luôn cả chế độ phong kiến. 

Sự kiện này đưa đất nước Việt Nam sang một thời kỳ lịch sử mới với nền tảng là 

nền dân chủ cộng hòa để từ sức mạnh của quốc gia độc lập ấy, chúng ta tiếp tục 

những cuộc kháng chiến giữ nước sau này”. 

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không những khai sinh nước Việt Nam 

Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà 

còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới, chính quyền công nông đầu tiên ở 

khu vực Đông Nam châu á, mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc 

địa, bị áp bức, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại. Giáo sư người M  

George Michael cho rằng:   tầm quốc tế, sức ảnh hưởng của sự kiện Việt Nam 

giành được độc lập vào năm 1945 là vô cùng lớn. Sự kiện này như là một hình m u 

cho các quốc gia bị thực dân đô hộ. Tôi cho rằng việc Việt Nam giành được độc lập 

vào năm 1945 đã truyền cảm hứng cho các nước cũng phải chịu sự áp bức của chế 

độ thực dân. Tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam có một niềm tự hào đặc biệt trước 

sự kiện này vì họ đã giành được độc lập trước tất cả các quốc gia tại khu vực này 

trong thời gian sau thế chiến thứ II”. 

Từ đó, ngày 2/9 trở thành ngày quốc khánh của nước Việt Nam dân chủ cộng 

hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 


