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I. Đọc - hiểu chú thích: 

1. Tác giả: SGK 

2. Tác phẩm: 

- Trích chương 18 của tiểu thuyết “Tắt đèn” 

- Bố cục: 2 phần 

II. Đọc - hiểu văn bản: 

1. Nhân vật cai lệ: 

- Hành động: 

+ Sầm sập tiến vào với roi song, tay thước, dây thừng 

+ Trợn ngược hai mắt quát... 

+ Giật phắt dây, chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. 

+ Bịch vào ngực chị Dậu. 

+ Tát vào mặt chị Dậu, sấn đến chỗ anh Dậu. 

- Lời nói: 

+ Thét “thằng kia, ông tưởng mày...” 

+ Giọng hầm hè, nham nhảm, giục trói. 

⇒ Hành động, ngôn ngữ của loài thú dữ, chỉ biết quát, thét, hét, hành động hung bạo, tàn ác, dã thú; chửi 

bới thô tục, nói năng vô văn hoá -> hiện thân sinh động của bọn tay sai dưới chế độ xã hội thực dân pk 

đương thời. 

2. Nhân vật chị Dậu: 

* Tình thế của chị Dậu khi bọn tay sai đến nhà. 

- Vụ thuế đang ở thời điểm gay gắt, chị đã bán con, bán cho, bán khoai đủ nộp cho chồng, nhưng lại phải nộp 

sưu cho người em chồng đã chết; chồng ốm do bị đánh đập → tình thế nguy ngập 

* Diễn biến tâm lí và hành động của chị Dậu: 

- Hành động, ngôn ngữ: 

+ Lúc đầu thiết tha van xin lễ phép: “Cháu van ông …xin ông tha cho”. 

+ Sau đó: Không thể chịu được, liều mạng cự lại bằng lí lẽ : “Chồng tôi đau ốm … hành hạ” 

+ Cuối cùng chị Dậu cự lại bằng hành động quyết đấu lực với chúng “Mày trói chồng bà đi bà cho mày xem” 

→ thách thức. 

+ Vùng dậy chống trả quyết liệt: “túm cổ, ấn dúi, nắm gậy, vật nhau, túm tóc, lẳng cho một cái…”. 

⇒ Chị Dậu là ngưòi phụ nữ hiền dịu, đầy vị tha, yêu thương chồng con, biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng không 

yếu đuối mà có một sức sống tiềm tàng, tinh thần phản kháng mãnh liệt . 


