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I. TRUYỆN ĐỌC  

  “Bác Hồ trong ngày Tuyên Ngôn độc lập” 



thu trong xanh, lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang phấp phới trên lễ đài như 

vẫy gọi, chào đón đàn con yêu của đất nước. 

Trong buổi lễ long trọng, người dân Việt Nam náo nức chờ đợi được 

thấy Lãnh tụ, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa mới. Trong trí 

tưởng tượng của mọi người, vị Chủ tịch nước đầu tiên sẽ không mặc áo 

hoàng bào thắt đai khảm ngọc như một vị Hoàng đế ngày xưa nhưng 

nhất định phải ăn mặc sang trọng và đầy vẻ uy nghiêm.  

 Sáng sớm tinh mơ ngày 2 

tháng 9 năm 1945, từ các làng ngoại 

thành và các tỉnh quanh thủ đô Hà 

Nội, gần một triệu người tay cầm 

cờ, hoa, biểu ngữ đã trùng trùng 

điệp điệp kéo về quảng trường Ba 

Đình, tràn ngập cả những đường 

phố xung quanh. Dưới bầu trời mùa   

Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn Độc lập  



 Nhưng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài, mọi 

người đã vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cười đôn hậu, 

vẫy chào đồng bào, thân mật giản dị như một người cha hiền về với 

đàn con. Bác mặc một bộ quần áo ka-ki, đội mũ vải đã bạc màu và đi 

đôi dép cao su bình dị. Cả một biển người xao động hò reo như sấm 

dậy, ai cũng cố nghển cao lên để nhìn cho rõ Người. Nhiều người 

không cầm được nước mắt vì sung sướng, cảm động khi được nhìn 

thấy Bác Hồ. 

 “ Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”  

 Với giọng nói ấm áp, gần gũi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa 

tan tất cả những gì còn xa cách giữa vị Chủ tịch nước với mọi người 

và Người thực sự là vị “Cha già” kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

             (Theo Bác Hồ kính yêu, NXB Kim Đồng, Hà Nội 1997) 

I. TRUYỆN ĐỌC  

 Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn Độc lập  



TRẢ LỜI: 
1. Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong, và lời nói của Bác 

trong truyện đọc trên? Qua đó, em thấy Bác Hồ là người có lối 

sống như thế nào? Điều đó đã có tác động như thế nào tới tình cảm 

của nhân dân ta? 

  Bác ăn mặc đơn giản, 

không cầu kỳ, thái độ chân 

thành, cởi mở, không hình 

thức, lời nói dễ hiểu, thân 

mật với mọi người.  

 Qua đó, ta thấy Bác là 

người có lối sống giản dị.  

 Toàn thể nhân dân ta 

đều yêu quý, kính trọng, 

biết ơn Bác. 

 

 



BÀI 1. SỐNG GIẢN DỊ 

I. TRUYỆN ĐỌC 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. Khái niệm 

Sống giản dị là sống phù hợp với điều 

kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình, 

xã hội. 

GHI BÀI 



Tìm những việc làm thể hiện sống giản dị 

và trái với giản dị của học sinh ở             

nhà trường và ngoài xã hội. 



Giản dị Trái với giản dị 

Học sinh mặc đồng phục sạch 

sẽ, gọn gàng đúng qui định. 

 Học sinh mặc áo bỏ ngoài 

quần, luộm thuộm. 

Nam sinh cắt tóc ngắn đúng qui 

định. 

Nam sinh cắt tóc kiểu, 

vuốt keo. 

Nữ sinh cột tóc gọn gàng, để 

mặt mộc.  

 Nữ sinh xõa tóc, trang 

điểm. 

Học sinh trò chuyện thân thiện, 

vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. 

 Học sinh nói chuyện cộc 

lốc, trống không. 

 Học sinh sử dụng tiếp những 

đồ dùng cũ còn tốt như quần 

áo, cặp táp … 

Đòi cha mẹ mua nhiều 

quần áo đắt tiền, mua điện 

thoại… 

Những việc làm thể hiện sống giản dị và trái với giản dị 

của học sinh ở nhà trường và ngoài xã hội. 



      Trong cuộc sống quanh ta, sự giản dị 

được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Giản dị chính là cái đẹp, song nó không chỉ là 

vẻ đẹp bề ngoài mà là sự kết hợp hài hòa với 

vẻ đẹp bên trong. Giản dị không chỉ biểu hiện 

ở lời nói, ở cách ăn mặc, việc làm, mà còn thể 

hiện qua suy nghĩ, hành động của mỗi người 

trong cuộc sống và trong những điều kiện, 

hoàn cảnh nhất định. 



       Trái với giản dị là lối sống xa hoa, lãng 

phí, phô trương về hình thức, học đòi trong 

ăn mặc, cầu kì trong cử chỉ sinh hoạt, giao 

tiếp. 

 Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại 

khái, cẩu thả, tùy tiện trong nếp sống, nếp 

nghĩ, nói năng cộc lốc, trống không, tâm hồn 

nghèo nàn, trống rỗng. 

 Hành vi thể hiện lối sống giản dị phải 

phù hợp với lứa tuổi, với điều kiện của bản 

thân, gia đình và xã hội. 



BÀI 1. SỐNG GIẢN DỊ 

I. TRUYỆN ĐỌC 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 

 1. Khái niệm 

GHI BÀI 

 2. Biểu hiện của sống giản dị 

-  Không xa hoa lãng phí. 

-  Không cầu kỳ, kiểu cách. 

-  Không chạy theo nhu cầu vật chất và 

hình thức bề ngoài. 

W 



Lợi ích của 

sống giản dị  
Tác hại của 

thiếu giản dị  

Cá nhân: Tiết kiệm 

được thời gian, công 

sức, được kính 

trọng, tin cậy, yêu 

mến. 

Cộng đồng: Tạo mối 

quan hệ thân thiện, 

xã hội văn minh, 

tiến bộ, phát triển.  

Cá nhân: Tốn thời 

gian, công sức, 

không được kính 

trọng, tin cậy, yêu 

mến. 

Cộng đồng: Không 

tạo mối quan hệ 

thân thiện, xã hội  

thiếu văn minh. 



BÀI 1. SỐNG GIẢN DỊ 

I. TRUYỆN ĐỌC 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. Khái niệm 

GHI BÀI 

2. Biểu hiện của sống giản dị 

3. Ý nghĩa:  

- Là phẩm chất đạo đức cần có. 

- Được mọi người yêu mến, cảm thông 

và giúp đỡ. 

W 

III. LUYỆN TẬP (HS làm các bài tập trong SGK trang 

5,6)  



I. TRUYỆN ĐỌC 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 

 1. Khái niệm 

 Sống giản dị là sống phù hợp điều kiện, hoàn cảnh bản 

thân, gia đình, xã hội. 

 2. Biểu hiện 

- Không xa hoa lãng phí; 

- Không cầu kỳ, kiểu cách; 

- Không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. 

 3. Ý nghĩa 

- Là phẩm chất đạo đức cần có. 

- Được mọi người yêu mến, thông cảm và giúp đỡ. 

III. LUYỆN TẬP 

NỘI DUNG GHI BÀI 


