
NGỮ VĂN 9- TUẦN 9 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

 CÂU 1  

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Tôi muốn nhắc lại ý tưởng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một 

tấm lòng". Con người khác máy móc, công nghệ chính là ở tình cảm, tấm lòng. Một người 

máy làm thay cho chúng ta rất nhiều việc, có thể giải quyết công việc vô cùng phức tạp 

nhưng quả thật lòng trắc ẩn, vị tha, "mình vì mọi người, mọi người vì mình" chắc chỉ có ở 

con người chúng ta. Tôi cho rằng lòng trắc ẩn là “bệ đỡ” quan trọng, là nền tảng cho mọi 

hành động, suy nghĩ của chúng ta. Không ai có thể phát triển mà không quan tâm đến người 

xung quanh, không chia sẻ. 

Lòng trắc ẩn cũng phải "có đi có lại”, nghĩa là sự chia sẻ, gắn kết trên tinh thần mình vì 

mọi người, mọi người vì mình. Một xã hội quan trọng nhất là có sự gắn kết, đồng cam cộng 

khổ, ai muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. 

(Nguồn: http://tuoitre.vn) 

a). Theo quan điểm của tác giả, điểm khác nhau giữa con người và máy móc công nghệ là 

gì? 

b) Tìm 01 lời dẫn trực tiếp được sử dụng trong đoạn trích và chuyển lời dẫn đó thành lời 

dẫn gián tiếp. 

 c) Em hiểu như thế nào về nghĩa của các cụm từ “đi một mình” và “đi cùng nhau” trong 

câu văn: Một xã hội quan trọng nhất là có sự gắn kết, đồng cam cộng khó, a muốn đi nhanh 

thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. 
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Câu 2 : ĐÓNG VAI NGƯỜI LÍNH KỂ LẠI BÀI THƠ “ ĐỒNG CHÍ” CỦA CHÍNH HỮU 

Dàn ý tham khảo 

1. Mở bài: 



giới thiệu hoàn cản hiện tại của tôi và nỗi nhớ về cảnh cũ người xưa. 

2. Thân bài: 

_Sự tương đồng giữa chúng tôi về hoàn cảnh xuất thân, về lí tưởng ... 

_Những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội giữa chúng tôi. 

_Đêm tối nơi chiến trường với người bạn tri kỉ là ánh trăng. 

3. Kết bài: 

cảm nghĩ của bản thân tôi về quá khứ nghĩa tình. 

 Câu 3   Đóng vai người lính kể lại cuộc tấn công thần tốc đại quá quân Thanh của 

vua Quang Trung trong “ Hoàng Lê nhất thống chí” ( hồi thứ 14) của Ngô Gia Văn 

Phái . 

Dàn ý tham khảo 

1. Mở bài 

Giới thiệu khái quát về hoàn cảnh đất nước, thời điểm gia nhập đội quân Tây Sơn. 

2. Thân bài 

- Hoàn cảnh diễn ra trận đánh: 

 

+ Quân Thanh chiếm Thăng Long 

 

+ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, thân chinh ra Bắc dẹp giặc. 

- Quá trình chuẩn bị lực lượng và hành quân ra Bắc của vua Quang Trung: 

 

+ Ngày 29 đến Nghệ An kén lính, duyệt binh, dụ binh. 

 

+ Hiểu được sở trường, hạn chế của các tướng sĩ, sử phạt công minh, công tội rõ ràng. 

 

+ Đêm 30 lên đường ra Thăng Long. 

- Diễn biến trận đánh 



: 

+ Quân ta đi đến đâu giặc sợ chạy tán loạn đến đó. 

 

+ Mùng 3 chiếm được đồn Hà Hồi, lấy được lương thực, khí giới. 

 

+ Sáng mồng 5 mang theo những tấm mộc đỡ đạn có tẩm rơm ướt tiến vào đồn Ngọc Hồi. 

 

+ Quân Thanh chống đỡ nhưng không nổi, súng đạn khói lửa đều không thể cưỡng lại. 

- Kết quả trận đánh: 

 

+ Quân ta thắng lợi hoàn toàn, đánh đuổi sạch bóng quân thù. 

 

+ Quân tướng nhà Thanh đại bại tháo chạy, thây chết đầy đồng, máu chảy thành sông. 

 

+ Vua tôi Lê Chiêu Thống thảm hại chạy về phương Bắc, bỏ chạy đói khát nhiều ngày. 

3. Kết bài 

Người lính nêu cảm nhận về trận đánh và bảy tỏ cảm xúc chiến thắng. 

 

 Câu 4  Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm 

Bài thơ tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ đó. 

 

Dàn ý tham khảo 

 

1. Mở bài: 

Trong cuộc sống, có những người ta chỉ gặp một lần, chỉ trò chuyện chốc lát nhưng cũng 

đã để lại nhiều dấu ấn, tác động sâu sắc đến cuộc sống chúng ta. Thật may mắn và tình cờ, 

tôi đã được gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không 

kính” của Phạm Tiến Duật. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy đã tác động rất nhiều đến suy 

nghĩ và tình cảm của tôi. 



2. Thân bài: 

• Kể lại tình huống được gặp gỡ, trò chuyện với người lính lái xe (Nhà trường 

tổ chức cho lớp đi thăm nghĩa trang Trường Sơn ngày 27-7. Ở đó, tôi được 

biết người quản trang chính là người lính Trường Sơn năm xưa…) 

• Miêu tả người lính đó (ngoại hình, tuổi tác, …) 

• Kể lại diễn biến cuộc gặp gỡ và trò chuyện: 

• Tôi hỏi bác về những năm tháng chống Mỹ khi bác lái xe trên tuyến đường 

Trường Sơn. 

• Người lính kể lại những gian khổ mà bác và đồng đội phải chịu đựng: Sự khốc 

liệt của chiến tranh, bom đạn của kẻ thù là xe bị vỡ kính, mất đèn, không mui. 

• Người lính kể về tinh thần dũng cảm, về tư thế hiên ngang, niềm lạc quan sôi 

nổi của tuổi trẻ trước bom đạn kẻ thù, trước khó khăn, gian khổ -> Những suy 

nghĩ của bản thân (xen miêu tả nội tâm + Nghị luận) 

3. Kết bài: 

• Chia tay người lính lái xe. 

• Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ, trò chuyện: 

• Những câu chuyện người lính kể cho tôi nghe tác động rất nhiều đến suy nghĩ 

và tình cảm của tôi. 

• Tôi khâm phục và tự hào về thế hệ cha ông anh dũng, kiên cường đánh giặc 

và làm nên chiến thắng vẻ vang. 

 


